Verslagje van Rien Nooijen, een van de deelnemers van de reis Middelburg-Veere 16 september
2021

Wat hadden we toch een leuke dag met zijn allen.

Het weer was goed, zo’n 22 graden. De dag kon al niet meer stuk.

De bussen waren mooi op tijd. Maar ook de medereizigers. Om 8.15 uur vertrokken we vanaf d’Ekker
naar onze eerste stop in Terheijden.

Onder het genot van een kopje koffie met appelgebak konden we even wat kletsen met elkaar.
Daarna door naar Middelburg. Daar konden we zo’n 1 % uur genieten van het mooie Middelburg.
Om 2 uur vertrok de boot van Middelburg naar Veere.

Op de boot genoten van een lekkere lunch en een kopje koffie of thee. En nog genieten op het dek
van de boot.

In Veere hadden we ook weer even tijd om het kleine, maar leuke centrum te bekijken. Met mooie
winkeltjes en terrasjes.

Om 16.15 uur was het tijd om naar restaurant kruidenlucht in Casteren te rijden. Het diner was goed
verzorgd. |k weet zeker dat iedereen het hiermee eens was.

Met het buikje vol zijn we weer naar Best gereden. Om 21.15 uur waren we weer in Best.

KBO bedankt!!

Rien Nooijen



